Balk verwelkomt skiitsje De Frije Filigel in de IFKS:

Met trots kunnen we melden dat skdtsje Frije F(igel vanaf 2026 onder de vlag van
watersportdorp Balk zal deelnemen aan de IFKS-wedstrijden. Een
prachtige mijlpaal voor Balk én voor iedereen die ons dorp een warm
hart toedraagt.

Een echt Balkster skitsje

Een geweldig enthousiast team en schipper Eus aan het roer van het
eerste Balkster skitsje in de IFKS-vloot. Frije Fligel is geen onbekende naam in de
skltsjewereld en zet nu de koers richting Balk.

Het enthousiasme, de betrokkenheid vanuit het dorp en de steun van ondernemers en
bedrijven is geweldig aldus de eigenaren Jeroen Mous, Stef Terpstra en Eus Nieuwenhuis

“Om een skitsje goed te onderhouden en echt mee te doen in de IFKS, heb je
doorzettingsvermogen, energie én voldoende middelen nodig,” vertelt schipper Eus.

Ambitie en toekomstplannen

Het skltsje verkeert in uitstekende
staat, vertelt Eus. Om ndg beter voor
de dag te komen in de wedstrijden
hoopt het team deze winter te
investeren in onder andere een
lichtweerfok en nieuwe schoten. De
eigenaren denken bovendien aan een
vaste, zichtbare plek voor de Frije Fligel
in Balk, bijvoorbeeld sfeervol verlicht in
de Luts tijdens de wintermaanden.

Bemanningslid Trienus Schaper, al veertig jaar werkzaam bij Spaans Babcock in Balk,
zeilt sinds twee jaar mee als grootschootman en is zeer enthousiast over de overstap.

“It hat troch de kontakten sa moai Utpakt; wy binne eins nei Balk ta syld,” vertelt hij.
Sportieve ambities

De Frije Flgel komt volgend jaar uit in de C-klasse van de IFKS. De bemanning hoopt op
een promotieplek naar de B-klasse en staat daarvoor op de reservelijst. Dat het team
kan zeilen, bewezen ze afgelopen seizoen door de slotwedstrijd overtuigend te winnen
van kersvers kampioen Anne Heerschop.

/ ., Samen werken aan een sterk Balkster
skiitsje

Het team wil graag samen met het dorp bouwen
. aan een succesvolle toekomst. In het voorjaar

—~ van 2026 komt er een presentatieavond om

' inwoners en ondernemers te informeren en te
enthousiasmeren. Met een thuiswedstrijd op het
Slotermeer is dit hét moment om als dorp achter
ons eigen sk{tsje te gaan staan.

De wens ? Een hechte vriendenclub of zelfs een “Club van Honderd” die de Frije Flgel
ondersteunt en verbindt. Samen maken we er iets mooi van!

Mochten jullie vragen hebben of informatie willen ontvangen neem dan gerust contact
met ons op. info@skutsjefrijefugel.nl of bel 06-53295166
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